
           12 augustus, 1988 

Allerliefste Boefie,       

Ik hou van je, meer dan woorden ooit kunnen uitdrukken. 
Van het ogenblik dat ik je zag,  
wist ik dat jij mijn liefde voor het leven was. 
 
Je bent mijn leven, mijn hart, mijn ziel. 
Je bent mijn beste vriend.  
Je bent mijn enige ware liefde. 
 
Ik houd vandaag nog meer van jouw als gisteren 
en zal morgen nog meer van je houden dan vandaag. 
 
Onze liefde is het enige op deze wereld dat het leven waard maakt. 
Jouw liefde met heel mijn hart. Ik voor altijd van jou. 
Voor altijd van jou. 
 

Jouw (vl)erckje 

 

  



            2 oktober, 1988 

Boef,                

 Hoe kun je me intens laten genieten 
en daarna tranen laten vergieten 
Hoe kun je me de toekomst beloven 
en me in sprookjes laten geloven 

 

Hoe kun je me de zon geven 
en even later de regen 
Hoe kun je mijn wereld op zijn kop zetten 
en daarna niet meer op me letten 

 

Hoe kun je me mezelf laten vergeten 
omdat ik alles over jou wilde weten 
Hoe kun je slapen zo zonder berouw 
terwijl je weet hoeveel ik van je hou 

 

Hoe kun je nog trots op jezelf zijn 
terwijl het enige wat ik voel is pijn 
Mijn leven is over zonder jou, 
Ik ga nu voor de eeuwige trouw… 

 

Erck 
 


